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Vertelling 4–7 jaar

De mantel in stukken
Koning Salomo is een geweldige koning. Of nou…
Is dat eigenlijk wel zo?
De koning heeft veel goede dingen gedaan. Hij heeft een tempel voor God gebouwd, 
hij heeft wijze dingen gezegd… maar de laatste tijd doet de koning ook dingen die 
niet goed zijn. 
In de tempel van de koning staat sinds een tijdje een groot beeld. Elke dag gaat 
koning Salomo naar dat beeld. Dan maakt hij een diepe buiging en zegt: ‘Ik buig voor 
u, godin Artemis!’ Daarna loopt de koning verder. Op het muurtje aan de rand van 
zijn tuin staat ook een beeld. Daar maakt koning Salomo ook een buiging voor. ‘Ik 
groet u, Kemos!’ roept hij dan. ‘U bent een god!’ Als Salomo weer binnen is, denkt hij 
ook nog even aan de God van Israël. ‘Ik geloof ook nog in U hoor’, zegt hij dan. 

God hoort en ziet alles wat Salomo doet. God wordt er verdrietig van. Want Salomo 
moet niet voor al die goden buigen; hij moet alleen voor God buigen.

Jerobeam is een knecht van koning Salomo. Een belangrijke knecht, die veel goede 
dingen doet. Jerobeam vindt het niet goed dat de koning voor al die beelden buigt. 
Op een dag maakt Jerobeam een wandeling buiten de stad. Terwijl hij daar loopt, 
komt er iemand naar hem toe. Het is een profeet, iemand die over God vertelt. De 
profeet draagt een nieuwe, prachtige jas. 

‘Wacht, Jerobeam!’ zegt de profeet. ‘Ik moet je iets laten zien.’
De profeet trekt zijn jas uit. En dan maakt hij zomaar een scheur in die mooie nieuwe 
jas. Hij scheurt twaalf stukken af en legt ze op de grond. ‘Kijk’, zegt de profeet. ‘Deze 
jas is het koninkrijk van Salomo. De koning heeft verkeerde dingen gedaan. Daarom 
scheurt God zijn koningschap aan stukken. Koning Salomo zal maar één stukje van 
het land houden. En jij, Jerobeam: jij mag tien stukken pakken. Want God kiest jou als 
koning voor tien stukken land.’

Een tijd later gebeurt precies dat wat de profeet gezegd heeft. Het land van koning 
Salomo wordt verdeeld. Hij houdt zelf maar een klein stukje over. En Jerobeam wordt 
koning van tien stukken land.

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat deed koning Salomo
in zijn tuin? Waarom vond God dat
niet goed? Wat gebeurde er met de

mantel?

p
Spel: Op verschillende momenten in dit
verhaal kan iemand ‘Wat doe je nou?’
zeggen. God kan dit tegen Salomo

zeggen. Jerobeam kan dit tegen de profeet
zeggen. De kinderen spelen de verschillende
‘wat doe je nou’-situaties na. Hoe zeggen ze
dat? Hoe wordt er gereageerd?

s
Creatief: In het verhaal van vandaag
komt de profeet Achia iets bijzonders
vertellen aan Jerobeam. Misschien

hebben de kinderen al wel vaker gehoord over
een profeet. Hoe zou een profeet eruitzien?
De kinderen versieren pollepels als profeten.
Ze kunnen stiften gebruiken om het gezicht
te tekenen en draad en vilt plakken om de
pollepels verder aan te kleden en te versieren.

Vertellen
Wat doe je nou?
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